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Vrijdagpreek
Eerste preek
Alle lof behoort toe aan Allah; wij loven Hem, zoeken Zijn hulp en vragen om Zijn verge‐
ving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onze zielen en de misdaden van
onze daden. Wie Allah leidt, kan niemand misleiden, en wie Hij laat dwalen, kan niemand
leiden. Ik getuig dat er geen godheid is die aanbidding verdient behalve Allah alleen, zon‐
der partner, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is. O Allah, zend
zegeningen, vrede en genade over hem, zijn familie en al zijn metgezellen.

Ik spoor jullie aan, o dienaren van Allah, en mijzelf als eerste, om Allah de Almachtige te
vrezen, want dat is Zijn gebod aan hen die voor ons kwamen en aan ons. Allah, de Verhe‐
vene, zegt:
“En Wij hebben degenen die vóór jullie de Schrift kregen, en jullie zelf, bevolen om Al‐
lah te vrezen” (An-Nisa: 131).

O moslimbroeders, onder de overgeleverde Arabische gelijkenissen is een verhaal met een
diepe les: het verhaal van de drie stieren en de leeuw. Er waren een witte stier, een rode
stier en een zwarte stier die samenleefden, veilig zolang ze verenigd waren, want de leeuw
durfde niet in hun buurt te komen. Maar toen de leeuw tweedracht en bedrog onder hen
zaaide, overwon hij ze een voor een. De laatste stier zei, voordat hij werd verslonden: “Ik
werd opgegeten op de dag dat de witte stier werd opgegeten.”

Zo is het, o dienaren van Allah: een vijand kan een verenigde natie niet overweldigen,
maar als hij haar verdeeld vindt, overwint hij haar een voor een.

Vandaag zien we in onze realiteit wat wordt genoemd “de leeuw van David”, oftewel Israël,
dat vernietiging en agressie veroorzaakt: het belegerde Gaza, bombardeerde Libanon,
sloeg Syrië en viel Jemen en Iran aan in de afgelopen maanden – dit alles terwijl de mos‐
limnatie zwijgt en verdeeld is. Als elk land zegt: “Het is niet mijn zaak,” zal niemand veilig
blijven.

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “De gelovigen zijn in hun
wederzijdse liefde, mededogen en sympathie als één lichaam; wanneer een deel ervan lijdt, rea‐
geert de rest van het lichaam met slapeloosheid en koorts” (Overgeleverd door Muslim).

Is het toegestaan dat een deel van het lichaam van deze natie – Palestina en Gaza – lijdt
terwijl wij stil en onverschillig blijven? Stilte is verraad, en verdeeldheid is vernietiging.
Onze redding ligt alleen in eenheid en het vasthouden aan het touw van Allah samen.

Ik zeg dit en smeek Allah om vergeving voor mijzelf, voor jullie en voor alle moslims voor
elke zonde. Vraag daarom om Zijn vergeving, want Hij is de Meest Vergevende, de Meest
Genadevolle.



Tweede preek
Alle lof behoort toe aan Allah voor Zijn goedheid, en dank aan Hem voor Zijn leiding en
gunst. Ik getuig dat er geen godheid is die aanbidding verdient behalve Allah alleen, zon‐
der partner, om Zijn grootheid te verheerlijken, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar
en Boodschapper is, die oproept tot Zijn welbehagen. Moge Allah zegeningen, vrede en
genade zenden over hem, zijn familie, metgezellen en broeders.

Verdergaand, o dienaren van Allah: authentieke hadiths van de Boodschapper van Allah
(vrede en zegeningen zij met hem) vermelden de Mahdi in de eindtijden, een man uit het
huis van de Profeet, gezonden door Allah de Almachtige om de aarde te vullen met ge‐
rechtigheid en gelijkheid nadat deze gevuld is met onderdrukking en onrecht, en de natie
te verenigen onder zijn leiding.

Maar weet dat de Mahdi onze plichten van vandaag niet zal vervangen. Hij is als het ce‐
ment dat de stenen verbindt, en jullie – de moslimnatie van oost tot west – zijn de stenen.
Als de stenen verspreid en verdeeld zijn, wat zal hij dan verzamelen? Maar als de stenen
zijn uitgelijnd en verenigd, komt de Mahdi om ze te versterken en te verstevigen met Al‐
lahs toestemming.

Zeg dus niet: “We zullen ons verenigen wanneer de Mahdi verschijnt.” Verenig jullie van‐
daag. Wacht niet op de toekomst om op te staan – sta nu op. Steun Gaza vandaag. Verde‐
dig Palestina vandaag. Sta naast Libanon, Syrië, Jemen, Iran en elk moslimland dat wordt
aangevallen.

O moslims van de wereld, in oost en west, in Azië, Afrika, Europa en Amerika: jullie plicht
eindigt niet met smeekbeden of medeleven alleen. Jullie moeten politiek handelen, prakti‐
sche standpunten eisen van jullie regeringen – zo niet met legers, dan met diplomatie, en
zo niet met kracht, dan met boycots, sancties en politieke en economische druk. Dit zijn al‐
lemaal middelen om de onderdrukten te steunen.

Allah, de Verhevene, zegt: “Voorwaar, Allah verandert de toestand van een volk niet
totdat zij veranderen wat in henzelf is” (Ar-Ra’d: 11).

Haast jullie, o moslims, naar berouw, hervorming en eenheid, zodat wanneer Allahs be‐
lofte komt, wij behoren tot degenen die overwinning en empowerment verdienen.

O Allah, verenig de gelederen van de moslims, verzoen hun harten en verenig hun woor‐
den in de waarheid, o Heer der werelden. O Allah, schenk overwinning aan de onderdruk‐
ten in Gaza, Palestina en alle moslimlanden. O Allah, versterk hun harten, maak hun stap‐
pen standvastig en schenk hun overwinning op Uw vijand en hun vijand. O Allah, keer de
complotten van de zionisten tegen henzelf en laat hun intriges op hen terugvallen, o
Machtige, o Verhevene.

En zend zegeningen en vrede over degene van wie Allah ons heeft bevolen om voor te bid‐
den en vrede te wensen, zoals Hij, de Verhevene, zei: “Voorwaar, Allah en Zijn engelen



zenden zegeningen over de Profeet. O jullie die geloven, zend zegeningen over hem
en groet hem met een volledige groet” (Al-Ahzab: 56).

O Allah, zend zegeningen, vrede en genade over onze Profeet Mohammed, zijn familie en
al zijn metgezellen. Moge Allah tevreden zijn met de rechtgeleide kaliefen, alle metgezel‐
len en ons met hen door Uw genade, o Meest Genadevolle der genadevollen.

O dienaren van Allah, voorwaar, Allah beveelt gerechtigheid, goedheid en het geven
aan verwanten, en Hij verbiedt immoraliteit, kwaad en onderdrukking. Hij vermaant
jullie opdat jullie je herinneren. Gedenk Allah, de Grote en Verhevene, en Hij zal jullie ge‐
denken. Dank Hem voor Zijn zegeningen, en Hij zal ze vermeerderen. De gedachtenis aan
Allah is groter, en Allah weet wat jullie doen.


